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De nieuwe roman van Christiaan Weijts: 
een diepe duik in het eigen verleden
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Opgroeien is verhalen herschrijven. Als wat je jezelf vertelt 
niet langer klopt met wat je ervaart, is het verhaal aan ver-
vanging toe, en omdat dit vaak een te kostbare aangelegen-
heid is, houden we het bij reparaties. We lopen door met 
waar we niet meer in geloven en doen alsof het nog prima 
functioneert.

– Uit: Christiaan Weijts, De goddelijke comedyclub

Net als in zijn succesromans Art. 285b (2006) en Euforie (2012) laat Weijts in deze roman fictie 
en autobiografie doelbewust samensmelten. Niet eerder deed hij dat op zo’n persoonlijke 

en indringende manier. De goddelijke comedyclub is een even hilarisch als ontroerend huwelijk 
tussen satire en memoir. 
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Hoe een comedyclub in tijden van covid het leven 
van Felix Kajuit verandert, alsook zijn visie op humor, theater, 

en de rol van verhalen in onze verwarde wereld. 
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‘Wat denk je? Wordt Amstelveen ons Waterloo?’ Dat vroeg Tom nog, mijn tech-
nicus, op weg erheen. Maar dat vraagt hij bij elk plaatsje waar we naartoe rijden 
in zijn eigele Volkswagen Transporter, als we een deel van het decor achterin 
hebben gepropt en de rest met sjorbanden aan het imperiaal hebben gegespt, 
waarna hij neerploft en de dieselmotor start. Wat denk je, wordt Bladel ons Wa-
terloo? Wordt Naaldwijk ons Waterloo? Dat hij het vandaag niet vroeg, op weg 
naar Zeeland, precies een week na de afgang, betekent maar één ding: Amstel-
veen is ons Waterloo geweest. Terneuzen kan hooguit nog uitgroeien tot ons 
Sint-Helena.
 Voor een ballingsoord is het ver genoeg.

– Uit: Christiaan Weijts, De goddelijke comedyclub

4



5

Als in de polder tegenover het huis van de tienjarige Felix Kajuit een nieuwe 
woonwijk verrijst, wordt ‘De Bouw’ het decor van blaaspijpgevechten en schat-
graverij, maar ook van raadselachtige ongelukken die de kinderen in de ban 
houden. De komst van een circus zet de verhoudingen op scherp, ook in Felix’ 
gezin. Een half leven later diept Felix – inmiddels succesvol ‘stand-up archeo-
loog’ en radiocolumnist – die periode weer op. Maar dan volgt de lockdown. 
Wanneer een vroegere collega-cabaretier hem strikt voor een clandestiene co-
medyclub begint hij, omringd door artistieke paria’s en complotdenkers, op te 
helderen wat hem gevormd heeft, als fantasievol jongetje in een aparte familie.

‘In Furore toont Christiaan Weijts ten volle 
zijn ongekende vernuft en vertelkunst.’ 
✶✶✶✶✶ – Jeroen Vullings in Elsevier

‘Jawel, deze roman heeft alle trekken van 
een meesterwerk.’ − HP de Tijd over Het 
valse seizoen

P R O M O T I E

• Aandacht in de literaire pers
• Advertentiecampagne
• Samenwerkingen met theatermedia
• Feestelijke boekpresentatie
• POS-materiaal
• Onlinecampagne

Fictie | Rouwhorst + Van Roon | 

Paperback met flappen | 13,5 x 21,5 cm | 388 pag. | 5 25,99 | ISBN 978 90 295 4719 2 | NUR 301 | 

Verschijnt maart 2024

F I C T I E

Terug naar De Bouw

Christiaan Weijts

De goddelijke comedyclub

‘Een van de meest getalenteerde auteurs van zijn generatie.’ – Juryrapport AKO-
Literatuurprijs over Via Cappello 23

Christiaan Weijts (1976) is schrijver, essayist, 

columnist en criticus. Hij publiceert op regelmati-

ge basis in NRC en De Groene Amsterdammer. 

De goddelijke comedyclub is zijn zevende roman 

(en achtste boek) bij De Arbeiderspers. Zijn literaire 

werk is meermaals bekroond en genomineerd.
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‘Zeer onder de indruk van Grace. Verplichte volgtip voor iedereen met economische 
interesse.’ – Sander Schimmelpenninck tijdens het Brainwash Festival 2021

‘Leven onder kapitalisme betekent leven in een planeconomie, terwijl je wordt verteld 
dat je vrij bent.’ – Uit: Grace Blakeley, Aasgierkapitalisme



Oorlog, klimaatcrisis, polarisatie en ongelijkheid: kijk naar de wereld en je voelt 
je al snel machteloos. Zonder kapitalisme geen welvaart, is ons altijd verteld. 
Maar als de economie wankelt, waarom redden overheden dan grote bedrij-
ven en aandeelhouders, maar laten ze gewone mensen aan hun lot over? Grace 
Blakeley legt het corrupte systeem bloot dat overal om ons heen faalt. Ze neemt 
ons mee op een reis langs 100 jaar bedrijfscriminaliteit en politieke manipula-
tie. Daarmee hebben de economische elites een mondiaal systeem van ‘aasgier-
kapitalisme’ verankerd waarvan alleen de superrijken profi teren. Alleen door 
onze economie te democratiseren kunnen we vrijheid voor iedereen garanderen.

P R O M O T I E

• Interviews en recensies 
• Auteursbezoek onder voorbehoud
• Advertentiecampagne
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

7

Non-fictie | Oorspronkelijke titel Vulture Capitalism | Vertaling Bart Gravendaal | Omslag Sander Patelski | 

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 400 pag. | 5 29,99 | ISBN 978 90 295 4657 7 | NUR 320 | 

Verschijnt mei 2024

N O N - F I C T I E

De vrije markteconomie blijkt 
een planeconomie van de superrijken

Grace Blakeley

Aasgierkapitalisme

Grace Blakeley, een van de felste antikapitalisti-

sche pleitbezorgers van haar generatie, is schrij-

ver en journalist. Ze studeerde filosofie, economie, 

politiek en Afrikaanse studies aan de Universiteit 

van Oxford. Zij schreef eerder Stolen en The Coro-

na Crash, en is redacteur van Futures of Socialism. 

Zie ook GraceBlakeley.co.uk.

Hoe onze economie te bevrijden uit de graaiende klauwen van de grote concerns.

Een opzienbarend manifest van een toon-
aangevend journalist. Laat zien hoe grote 
bedrijven een planmatig kapitalisme heb-
ben gebruikt om hun eigen belangen te 
bevorderen ten koste van de rest van ons 
– en hoe we onze economie kunnen terug-
vorderen. 

Voor de lezers van Naomi Klein, Thomas 
Piketty en Kohei Saito.

Bedrijfsmisdaden tegen de menselijkheid
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De kroon met twee pieken schetst het grillig verlopen leven van Werner Vrysoone. 
Hij was ambtenaar bij lokale overheden, tweemaal echtgenoot, weduwnaar 
en vader van twee dochters – van wie er slechts één zijn eigen kind is. Tus-
sen de meisjes ontstaat een gespannen relatie die te maken heeft met botsende 
persoonlijkheden en een traumatisch verleden. In dit spanningsveld probeert 
Werner een goede vader te zijn, onpartijdig en betrokken. Buiten zijn wil om, 
echter, zal hij tot een bikkelharde keuze komen. De kroon met twee pieken is een 
wervelende kroniek, caleidoscopisch gestructureerd en vol eigenzinnige per-
spectiefwisselingen.

P R O M O T I E

• Aandacht in de literaire pers
• Feestelijke boekpresentatie
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

Guido van Heulendonk

De kroon met twee pieken

Het werk van Guido van Heulendonk (1951) 

werd vertaald, verfilmd en bekroond. De kroon 

met twee pieken is zijn vijftiende boek bij De 

Arbeiderspers.

Een roman als een geheimzinnig 
vonkend juweel

Fictie | Omslag Bram van Baal | 

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 256 pag. | 5 23,99 | ISBN 978 90 295 5197 7 | NUR 301 | 

Verschijnt maart 2024

F I C T I E

Een nieuwe roman van de Vlaamse meester van het ingenieus geconstrueerde verhaal, 
auteur van onder andere Paarden zijn ook varkens (bekroond met De Gouden Uil).

Over Vrienden van de poëzie (2021, geno-
mineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs):

‘Compositorische bedrevenheid, trefzekere 
formuleringen. Een schrander, gedurfd 
en toch innemend boek.’ – Dirk Leyman 
in De Morgen

‘Een van onze fijnzinnigste auteurs. 
Scherp observator, begenadigd stilist. Hij 
schrijft beknopt en loepzuiver.’ – John 
Vervoort in De Standaard der Letteren
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Tussen 2017 en 2020 trok Sylvain Tesson met berggids Daniel du Lac steeds 
aan het eind van de winter enkele weken op ski’s de hele bergketen van de Al-
pen over, van Menton in het zuidwesten naar Triëst in het noordoosten, telkens 
een stukje verder: een tocht van 1600 kilometer door de sneeuw met meer dan 
60.000 hoogtemeters, een tot op heden nooit geboekstaafde (want ongeken-
de) onderneming. Ondanks de kou en vermoeidheid die dagelijks getrotseerd 
moesten worden, bleek de tocht een fantastische innerlijke reis langs de rand 
van wat nog topografi sch vastgelegd mag heten te midden van een egaal en on-
gerept panorama. Tesson op zijn best.

P R O M O T I E

• Aandacht in de literaire pers
• Auteur is beschikbaar voor interviews
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne
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Non-fictie | Oorspronkelijke titel Blanc | Vertaling Eef Gratama | Omslag Jan van Zomeren | 

Paperback | 12,5 x 20 cm | 224 pag. | 5 21,50 | ISBN 978 90 295 5079 6 | NUR 320 | 

Verschijnt februari 2024

N O N - F I C T I E

Op en top Sylvain Tesson

Sylvain Tesson

Wit

Sylvain Tesson is een van de bekendste heden-

daagse Franse schrijvers. Tot zijn omvangrijke 

oeuvre behoren Zes maanden in de Siberische 

wouden, maar ook De sneeuwpanter (Prix Renau-

dot 2019, verfilmd in 2021) en Ongebaande paden 

(verfilmd in 2023 met o.a. Jean Dujardin).

Een geheide bestseller in Frankrijk, meer dan 300.000 verkochte exemplaren, 
waarvan de vertaalrechten aan vele landen zijn verkocht.
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‘Wit reinigt de ziel, spoelt het hart en 
stimuleert de geest.’ – Le Point

‘Een logboek vol geestige en poëtische 
notities, geformuleerd in elegante zinnen.’
 – Le Monde

‘De lucht was leeg, de wereld zonder 
contouren, de inspanning een mantra. Ik 
dacht dat ik me overgaf aan schoonheid, 
maar ik loste op in een substantie. In het 
Wit wordt alles uitgewist – gevoelens van 
hoop en van spijt. Waarom was het zo 
heerlijk in zuiverheid rond te dwalen?’ 
– Uit: Sylvain Tesson, Wit
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‘Het beschouwen van Braziliaanse problematiek (de politieke desintegratie en het ramp-
zalige Amazone-beleid) én van zaken die los van geografie gebeuren (de uitbuiting van de 
arbeidersklasse en het milieu, ziekte, de verhouding tussen ouders en kinderen) vormt 
een van de triomfen van dit boek.’ – O Globo

‘Dit verhaal, vol van de wonden en littekens van Didi, is ook het verhaal van een land dat 
wegen voorrang gaf boven andere transportmogelijkheden en het idee van vooruitgang 
voorrang gaf boven alles, vooral tijdens de dictatuur [...]. Het is ook een verhaal over man-
nelijkheid, vaderschap [...] en het sociale stijgen van Bortoluci, zoon van ouders die geen 
toegang tot onderwijs hadden, middels een collectieve inspanning.’ – Folha de S. Paolo

‘Vergeet niet dat je vader deze luchthaven heeft helpen 
bouwen zodat jij kan vliegen.’



Voor Wat van mij is voerde Bortoluci vele gesprekken met zijn vader Didi. Zo’n 
halve eeuw lang werkte Didi als vrachtwagenchauffeur. Hij was lang van huis, 
het enorme land doorkruisend terwijl hij zijn kleine bijdrage leverde aan infra-
structurele projecten van de militaire dictatuur waarvoor nietsontziende ont-
bossing nodig was, zoals de trans-Amazonesnelweg. Didi’s gezondheid leed 
onder het werk, hij kreeg het al jong aan zijn hart en het boek opent met zijn 
kankerdiagnose. Bortoluci verweeft het leven van een man en een land, en ver-
kent daarbij de overeenkomsten tussen kanker en kapitalisme – het onbelem-
merd willen woekeren. En hij verkent de afstand die door klassenverschil tussen 
hem en zijn vader is ontstaan. 

P R O M O T I E

• Aandacht in de literaire pers
• Auteur is beschikbaar voor interviews
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne
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Memoir | Oorspronkelijke titel O que é meu | Vertaling Marylin Suy | Omslag Sander Patelski | 

Paperback met flappen | 12,5 x 20 cm | 156 pag. | 5 18,50 | ISBN 978 90 295 5076 5 | NUR 320 | 

Verschijnt april 2024

M E M O I R

Littekens lezen in een briljant debuut

José Henrique Bortoluci

Wat van mij is

José Henrique Bortoluci werd in 1984 in Jaú, 

Brazilië geboren. Hij studeerde in São Paolo en 

in Michigan, waar hij een PhD in de sociologie 

behaalde, en doceert als professor sociale en 

politieke theorie en Braziliaanse geschiedenis 

aan de universiteit van São Paolo.

Een bijzonder inzichtelijke kijk op Brazilië – de vertaalrechten werden wereldwijd 
verkocht.
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Voor de lezers van Annie Ernaux, Svet-
lana Alexijevitsj, Édouard Louis en Tove 
Ditlevsen.

Een memoir
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Hoe kan het dat meer dan de helft van de barenden de zorg tijdens de zwan-
gerschap, bevalling en kraamperiode op enig moment als gewelddadig ervaart? 
Hoe kan het dat de kans op ziekte en sterfte bij moeders en baby’s veel groter 
is bij mensen van kleur dan bij Witte mensen? En wat heeft dit te maken met de 
geschiedenis van de eendenbek en de vibrator? 
 Bahareh Goodarzi en Daan Borrel schetsen – voor het eerst in Nederland – 
aan de hand van interviews met beleidsmakers en wetenschappers een confron-
terend beeld: niet onze genen of biologie, maar sociale factoren zijn bepalend 
voor de verschillen in gezondheid tijdens zwangerschap en geboorte. 

P R O M O T I E

• Interviews en media-aandacht
• Aandacht in de medische pers
• Publieksavond
• Advertentiecampagne 
• POS-materiaal
• Onlinecampagne

Bahareh Goodarzi
met interviews van Daan Borrel

Baren buiten de box

Bahareh Goodarzi (1985) is verloskundige, docent 

en wetenschapper. Ze is gepromoveerd op risico-

selectie in de geboortezorg. De focus van haar 

werk is (anti)discriminatie en rechtvaardigheid 

in de geboortezorg. 

Daan Borrel (1990) is schrijver en journalist. In 

haar boeken, essays en theaterteksten onderzoekt 

ze de betekenis van seks, seksualiteit en intimi-

teit. In 2024 verschijnt haar eerste roman.

Over hoe de geboortezorg niet 
voor iedereen gelijk is

Non-fictie | Omslag Marieke Oele |

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 204 pag. | 5 21,99 | ISBN 978 90 295 5195 3 | NUR 320 | 

Verschijnt mei 2024

N O N - F I C T I E

Een krachtig pleidooi voor het waarborgen van het recht van alle mensen 
met een baarmoeder.

Met interviews met o.a.: Niloufar Ashtiani, 
Franka Cadée, Inge van Nistelrooij en 
Petra Verdonk.

Een confronterend boek dat duidelijk 
maakt dat de geboortezorg moet verande-
ren: gelijkwaardigheid en rechtvaardig-
heid moeten zorgen voor een respectvolle 
omgang met de barende mens.

5 mei: Dag van de Verloskundige.
12 mei: Moederdag.
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Verpleegkundig specialist Cathelijne Verboeket-Crul heeft inmiddels aan hon-
derden sterfbedden gezeten, en begeleidt de zorg van patiënten dag en nacht. 
In Het leven loslaten geeft ze een unieke inkijk in hoe de aanloop naar de dood er-
uit kan zien, met de keuzes en dilemma’s die hierbij horen. Over palliatieve zorg 
en euthanasie, sterfbedvisoenen en seksualiteit, en mensen die bewust stoppen 
met eten en drinken om de dood te versnellen. 
 Het boek biedt inzicht en troost aan iedereen die te maken krijgt met een van 
de kwetsbaarste momenten in een mensenleven: het stervensproces.

P R O M O T I E

• Interviews en media-aandacht
• Aandacht in de medische pers
• Publieksavond
• Advertentiecampagne
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne
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Non-fictie | Omslag Jan van Zomeren |

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 208 pag. | 5 21,99 | ISBN 978 90 295 5071 0 | NUR 320 | 

Verschijnt mei 2024

N O N - F I C T I E

De aanloop naar de dood

Cathelijne Verboeket-Crul

Het leven loslaten

Cathelijne Verboeket-Crul (1970) is verpleegkun-

dig specialist palliatieve zorg bij Academisch hos-

pice Demeter/AxionContinu en consulent bij het 

Palliatieteam Midden-Nederland, waar ze artsen 

en verpleegkundigen advies geeft over palliatieve 

zorg. Het leven loslaten is haar eerste boek.

‘De enige zekerheid over het stervensproces is dat het vaak anders gaat dan je vooraf 
had gedacht.’ – Cathelijne Verboeket-Crul

Een verpleegkundige, haar patiënten 
en het stervensproces, thuis en in het hospice
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Een verpleegkundige over de diepgaande 
getuigenissen van haar patiënten, die een 
enorme reikwijdte kennen.

Dag van de Verpleging: 12 mei 2024.

‘Sterven is ploeteren, zweten én veel 
moois.’ – Een patiënte in het hospice



14

Ooit, nog niet zo lang geleden in het grotere geheel van de dingen, waren verre-
weg de meeste mensen op de wereld landarbeiders, dus je zou kunnen zeggen 
dat we bijna allemaal op de een of andere manier boerenkinderen zijn. Nu ein-
digt het allemaal en verdwijnt het voor onze onoplettende ogen. Deze duizenden 
jaren geschiedenis lopen ten einde.

– Uit: Patrick Joyce, Boerencultuur
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Patrick Joyce vertelt het verhaal van een wereld die zesduizend jaar lang de 
ruggengraat van de menselijke geschiedenis vormde: de wereld van de boe-
ren. Door verstedelijking, industriële landbouw en veeteelt en de klimaatcrisis 
dreigt nu de eeuwenoude kennis van het land verloren te gaan. Dit boek gaat 
voorbij aan beledigende stereotypen en laat ons een rijke en complexe boeren-
cultuur ontdekken: tradities, wijsheden, vieringen en opstanden, in heel Euro-
pa, van de Poolse vlakten tot de boerderijen en dorpen van Italië en Ierland, van 
de negentiende eeuw tot nu. Joyce vertelt bijzondere verhalen over o.a. zijn Ier-
se familie, en analyseert hoe het boerenleven in de hedendaagse cultuur wordt 
herinnerd – en verkeerd wordt herinnerd.

De stem van boeren is ondervertegen-
woordigd in de geschiedenis, maar hun 
belang is des te groter.

Voor Joyce zijn we allemaal boerenkinde-
ren, die de ervaring van onze voorouders 
zouden moeten respecteren.

‘Na een tiental pagina’s besefte ik dat 
ik een groot deel van mijn leven had ge-
wacht op dit buitengewone boek.’ – Annie 
Proulx, schrijver en journalist

P R O M O T I E

• Interviews en media-aandacht
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne
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Non-fictie | Geillustreerd | Oorspronkelijke titel Remembering Peasants | Vertaling Frank Lekens en Rob Kuitenbrouwer | 

Omslag Steven van der Gaauw | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 448 pag. | 5 29,99 | ISBN 978 90 295 4737 6 | NUR 320 | 

Verschijnt mei 2024

N O N - F I C T I E

De teloorgang van boerenwijsheid

Patrick Joyce

Boerencultuur
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Patrick Joyce is emeritus hoogleraar geschiedenis 

aan de Universiteit van Manchester en een van de 

toonaangevende sociale historici van zijn genera-

tie. Recent schreef hij Going to My Father’s House, 

over zijn Ierse ouders in Londen, waarin kwesties 

als immigratie en thuisland worden onderzocht.

Een baanbrekende nieuwe geschiedenis van het boerenleven, dat ooit het grootste deel 
van de mensheid omvatte, maar in onze tijd aan het verdwijnen is.

Hoe het platteland verdwijnt 
uit onze herinnering
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‘Is het vergezocht de lees- en de klimaatcrisis in één adem te noemen? Mij lijkt 
van niet. Beide zijn even fundamenteel als bedreigend. Wij, welvarende, ver-
wende, in de spullen omkomende West-Europeanen zullen ons leven moeten 
veranderen; maar zonder een vergaande deconditionering van ons ingesleten 
consumentengedrag zal dat niet lukken. Een lezer heeft daarmee minder moei-
te. Zo iemand is bekend met de onbegrensde, principieel voor iedereen toegan-
kelijke bewegingsmogelijkheden in de domeinen van de geest. Ze maken hem 
in hoge mate immuun voor het ordinaire aanbod van de markt.’ Cyrille Offer-
mans vindt zichzelf opnieuw uit in zijn journalen, die het midden houden tus-
sen intellectuele essays en intimistische dagboeken.

P R O M O T I E

• Aandacht in de literaire pers
• Boekpresentatie
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

Cyrille Offermans

Een koord boven de afgrond

Schrijver, essayist en criticus Cyrille Offermans 

(1945) is een van de belangrijkste essayisten in 

de Lage Landen. Hij was redacteur van het legen-

darische Raster en publiceert o.a. in De Groene 

Amsterdammer. Zijn werk is meermalen be-

kroond. Een koord boven de afgrond is zijn zeven-

entwintigste boek.

De gulle hand van een denkende schrijver

Non-fictie | Geïllustreerd | Omslag Steven van der Gaauw | 

Paperback met fl appen | 11,5 x 19,5 cm | 592 pag. | 5 32,50 | ISBN 978 90 295 5240 0 | NUR 320 | 

Verschijnt februari 2024

N O N - F I C T I E

Offermans heeft zoveel affiniteit met de levendige alleskunner Enzensberger dat hij 
als zijn jongere evenknie kan worden beschouwd.

Als persoonlijk journaal van een denkende 
schrijver is het vervolg op Een iets beschut-
tere plek misschien en Midden in het on-
bewoonbare. Een gulle verzameling teksten 
en verhalen over de meest uiteenlopen-
de onderwerpen. De ongekende actualiteit 
van een nabije oorlog (in Oekraïne) vormt 
een rode draad.

‘[...] dit rijke, genereuze en weldadige 
boek [...] maakt de wereld bewoonbaar.’ 
– Luc Devoldere in de lage landen

‘Een intellectuele omnivoor en fijnzinnige 
meester van het beschouwende proza. 
[...] Offermans neemt je op sleeptouw 
bij ongeveer alles wat hij doet.’ – Michel 
Krielaars in NRC
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Van 1935 tot aan zijn dood in 1960 maakte Albert Camus notities in een negen-
tal schoolschriften, zijn cahiers. Na zijn dood verschenen in 1962 en 1964 de 
eerste zes cahiers als Carnets i en Carnets ii. Pas veel later, in 1989, verscheen het 
derde deel met daarin de laatste drie cahiers. Camus had in 1951 net zijn Mens 
in opstand, over revolte versus revolutie, afgerond en wilde beginnen aan wat hij 
zag als de derde periode van zijn schrijverschap: die van de liefde, de levenslust 
en het geluk. Daaraan kwam op 4 januari 1960 een ontijdig einde door het ver-
keersongeluk waarbij hij de dood vond.

Deze cahiers vormen de intieme neerslag 
van Camus’ preoccupaties gedurende de 
laatste tien jaar van zijn leven, waarvan 
hij de laatste twee in de Provence door-
bracht: de beoogde wending in zijn schrij-
verschap, de turbulenties in de liefde, de 
hang naar mediterraan licht en de gevoel-
de nabijheid van de dood: ‘Ik zal dood-
gaan en deze plek zal doorgaan met het 
verstrekken van volheid en schoonheid. 
Niets bitters in die gedachte. Integendeel, 
een gevoel van dankbaarheid en ontzag.’
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Een hang naar mediterraan geluk

Albert Camus

Laatste cahiers 1951-1959

Albert Camus (1913-1960), filosoof, journalist 

en schrijver van o.a. De vreemdeling, De pest en 

De mens in opstand, is een van de grote Franse 

auteurs van de twintigste eeuw. Zijn werk werd 

in 1957 bekroond met de Nobelprijs voor de 

Literatuur.

Met een uitgebreid nawoord van René Puthaar waarin de achtergronden van Camus’
 leven en werk tijdens de laatste periode van zijn leven wordt geschetst.
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Tot dan toe heb ik van mijn moeder nooit gehoord dat ze een bepaald leven tot 
haar spijt niet heeft geleid. Mogelijks heeft ze me in bedekte termen al eens ver-
teld dat ze een ander leven heeft laten liggen. Dan moet ik die waarheid hebben
verdrongen. Ik had een ander leven gewild is een mededeling die je van je moeder 
niet wilt horen, laat staan wilt onthouden.

– Uit: Bart Moeyaert, Een ander leven
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In januari 1996 verrast Bart Moeyaert zijn zeventigjarige moeder met een verjaar-
dagscadeau. Ze gaan samen drie dagen naar Parijs. Met deze citytrip als leidraad 
schetst Moeyaert niet alleen een intiem portret van zijn moeder, hij stelt ook vast 
hoe verbazend vaak Parijs in zijn leven is opgedoken, en hoe weinig hij zijn moe-
der over zijn leven heeft verteld. Aan de hand van brieven, foto’s, herinneringen 
en dagboekfragmenten vertelt hij openhartig over zijn late coming of age – de zoe-
kende periode na zijn vroege schrijversdebuut. Hij probeert antwoorden te vin-
den, onder andere op de vragen die hij zijn moeder in Parijs niet heeft gesteld.

In mei 2024 staat Bart Moeyaert centraal 
in De vier seizoenen op VRT Canvas, een 
documentaire waarin hij een persoonlijke 
inkijk geeft in zijn voorbije twaalf maan-
den.

In juni 2024 viert Bart Moeyaert zijn zes-
tigste verjaardag.
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Volwassen worden in Parijs

Bart Moeyaert

Een ander leven

Bart Moeyaert (1964) schrijft proza en poëzie 

voor zowel volwassenen als kinderen. Hij was on-

der meer Stadsdichter van Antwerpen en artis-

tiek intendant van het Gastland Vlaanderen en 

Nederland op de Frankfurter Buchmesse 2016. 

Hij is overladen met literaire prijzen, waaronder 

de Astrid Lindgren Memorial Award, de ‘Nobel-

prijs voor jeugdliteratuur’.

Een schrijver kijkt veertig jaar na zijn debuut terug op de jongeman en zoon 
die hij ooit was.
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Een stad in Westfalen, midden jaren dertig: in Duitsland worden Joden steeds 
verder in het nauw gedreven. Sommigen, met een zeker aanzien, zijn nog in 
staat hun baan te behouden. Onder hen is de cellist Erich Krakau, die werkt met 
het symfonieorkest van de stad. Het tij keert als de tweeëntwintigjarige Fritz 
Eberle, lid van de sa, zijn plaats in het orkest wil innemen. Gedreven door haat 
doet hij er alles aan Krakau ten val te brengen. Deze profetische roman, die Loe-
ser baseerde op zijn eigen ervaringen en die van zijn broer, werd geschreven in 
de jaren dertig en wordt nu voor het eerst gepubliceerd.
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Karl Alfred Loeser

Requiem

Karl Alfred Loeser (1909-1962) werd in Berlijn 

geboren als jongere broer van musicus Norbert 

Loeser. Hij emigreerde in 1934 naar Amsterdam 

en kort daarna naar Brazilië. Hij vestigde zich in 

São Paulo waar hij werkte bij een filiaal van een 

Nederlandse bank. 

Een visionaire, niet eerder gepubliceerde 
roman uit de jaren dertig

Fictie | Oorspronkelijke titel Requiem | Vertaling Peter Claessens | Omslag Steven van der Gaauw | 

Paperback met flappen | 13,5 x 21,5 cm | 256 pag. | 5 24,99 | ISBN 978 90 295 5050 5 | NUR 302 | 

Verschijnt april 2024

F I C T I E

De Joodse cellist Erich Krakau wordt het 
slachtoffer van een meedogenloze intrige 
waar al snel een hele stad bij betrokken 
raakt. 

De roman werd ontdekt door Peter Graf 
(die eerder o.a. Ernst Haffner, Bloedbroe-
ders ontdekte). 

Een deel van het verhaal is gesitueerd in 
Amsterdam. Karl Loeser zelf vluchtte op 
25-jarige leeftijd naar Amsterdam, waar 
zijn broer Norbert al woonde en waar hij 
zijn vrouw Helene leerde kennen.

‘Requiem is een boek over idealen: wat zijn ze nog waard als de tijden veranderen? [...] 
Het geweten is de geheime hoofdrolspeler in deze geweldige roman.’ – NDR
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De laatste walvis leert ons defi nitief anders te kijken naar heden en verleden van 
Amerika. Dit boek is het resultaat van acht jaar correspondentschap in de Ver-
enigde Staten. Björn Soenens heeft Amerika vanuit alle hoeken intens bereisd 
en leeft sinds 2017 aan de frontlinies van de Amerikaanse ervaring. Hij was erbij 
tijdens de George Floydprotesten (Black Lives Matter), de dodelijkste covidcri-
sis en de bestorming van het Capitool. De uit de hand gelopen politieke polari-
satie en dreigende nieuwe burgeroorlog volgt hij op de voet. De auteur heeft ge-
luisterd, gelezen, gezien en geïnterviewd. De Amerikaanse geschiedenis zit vol 
ongemakkelijke waarheden en Soenens heeft ze opgetekend. 

P R O M O T I E
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Amerika, de gemankeerde geschiedenis 
van een grandioze mythe

Björn Soenens

De laatste walvis

Björn Soenens (1968) is VS-correspondent voor 

de VRT in New York. Zijn podcastreeks Björn in 

the USA kreeg prijzen en zijn tv-documentaires 

werden genomineerd voor de AIB Awards in 

Londen. Onlangs werd hij voor zijn journalistieke 

verdiensten benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Van het vorige boek van Björn Soenens, De lengte van een oceaan, werden meer dan 
15.000 exemplaren verkocht.

Een nieuwe pil op het snijvlak van jour-
nalistiek en geschiedschrijving van de 
bekendste Amerikaverslaggever van 
Vlaanderen. Soenens blaast panoramische 
gaten in de mythes van het land van de 
American Dream. Een onmisbaar boek 
voor wie snakt naar inzicht en kennis over 
de Verenigde Staten.

‘Als Amerika niet bestond, had Björn Soe-
nens het zelf uitgevonden. Om er even 
verrassend en meeslepend over te schrij-
ven.’ – Tom Lanoye
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In augustus 1914 stuurden alle Nederlandse kranten verslaggevers naar de 
grens om als ooggetuigen over de oorlog te berichten. Het nieuws verschoof 
daarmee van betrouwbaar, bezonken en afstandelijk naar actueel, sensati-
oneel en betrokken. De journalisten noteerden vooral wat Duitse soldaten en 
Belgische vluchtelingen hun vertelden. Dit kwam de betrouwbaarheid van het 
nieuws niet ten goede. Sterker nog, onbedoeld werd de Nederlandse pers par-
tij in de propagandaoorlog. De verkeerde voorstelling van zaken uit de eerste 
oorlogsweken werd eindeloos herhaald in Nederlandse romans. Opvallend was 
ook dat de Nederlandse pers zich gaandeweg begon af te keren van de neutrali-
teitspolitiek, omdat die onverenigbaar bleek met een heroïsch zelfbeeld. 

P R O M O T I E
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Paul Moeyes

Strijdtonelen

Paul Moeyes (1957) is een vooraanstaand 

specialist op het gebied van de Eerste Wereldoor-

log. Hij schreef o.a. Buiten schot, over Nederland 

in 1914-1918, De zwaardjaren, over de rol van 

tekeningen in oorlogsreportages, en Vuistrecht 

en wisselgeld, over de Frans-Duitse oorlog van 

1870-71.

Breaking news en de waan van de dag 
tijdens WOI

Non-fictie | Geïllustreerd | Omslag Bram van Baal | 

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 528 pag. | 5 34,99 | ISBN 978 90 295 5038 3 | NUR 320 | 

Verschijnt mei 2024
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Een boek over onbetrouwbare oorlogs-
verslaggeving en de botsing tussen 
neutraliteitspolitiek en pattriotisme 
tijdens WOI, thema’s die extra actueel 
zijn door de Oekraïne-oorlog.

‘Een prestatie.’ •••• – NRC over Vuist-
recht en wisselgeld

‘Wie zegt dat hier “niets gebeurde” moet 
onmiddellijk dit boek lezen.’ – Diederik 
van Vleuten over Buiten schot 

Een geschiedenisboek dat ons, 110 jaar na WOI, een confronterende spiegel voorhoudt.

De Eerste Wereldoorlog in Nederlandse pers 
en literatuur 1914-1918
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Tot nu toe schreef Christophe Vekeman voornamelijk romans. Maar enkele ja-
ren geleden besloot hij, onder invloed van ‘de boze tijdsgeesten’, fi ctie de rug 
toe te keren en op zoek te gaan naar de waarheid. Zo belandde hij uit adora-
tie voor de Britse schrijver C.S. Lewis samen met zijn vrouw in Oxford, waar hij 
’s nachts dingen meemaakt die een keerpunt in zijn leven zouden vormen, en 
die hem na vele jaren van schoorvoetend twijfelen defi nitief de stap deden zet-
ten naar een zo krachtig mogelijk geloof in de verrezen Heer Jezus Christus.
 Een staaltje autobiografi sche non-fi ctie van jewelste.

Christophe Vekeman

Tot God

Christophe Vekeman werd geboren in 1972 en 

schreef een twintigtal boeken – van Alle mus-

sen zullen sterven (1999) tot  en met Carwash 

(2021). Hij wordt algemeen beschouwd als een 

groot literair stilist. 

Ex-romancier op zoek 
naar de hogere waarheid

Non-fictie | Omslag Sander Patelski | 

Gebonden met stofomslag | 11,5 x 19,5 cm | 272 pag. | 5 24,99 | ISBN 978 90 295 5248 6 | NUR 320 | 

Verschijnt mei 2024

De hoogstverrassende wending in een schrijverschap, van controversieel romancier 
tot geloofsbelijder, maar opgetekend in de van de auteur gekende exuberante stijl.
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Vekeman schikt een veelheid van uiteen-
lopende teksten – gedichten, gezangen, 
brieven aan vriend en collega Peter Ter-
rin, woeste preken, jeugdherinneringen, 
essayistische bespiegelingen (o.a. over 
songteksten van Johnny Cash), polemische 
dromen, reisverslagen, ingetogen dag-
boekfragmenten enzovoorts – tot een 
flonkerend boeket van taal. 

‘Een schrijver die buiten de lijntjes durft 
te kleuren en met veel animo zijn passie 
uitvent.’ – De Morgen

‘Vekeman is een schrijver die gráág 
schrijft, en kweekt zo lezers die gráág 
lezen.’ – HUMO
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Sterkteleer, of toegepaste mechanica, onderzoekt de voorwaarden waaraan 
constructies moeten voldoen om niet te bezwijken. Maar in dit geval is Sterkteleer 
een literair werk over het construct mens, de door de loop van het leven zwaar-
belaste mens, zonder religieuze schil of bodem, kracht ontlenend aan de scho-
ne kunsten, fi losofi e en wetenschap. De gedichten in Sterkteleer zijn in essentie 
existentieel. Het leven zelf staat erin op het spel: ‘Je gaat / niet zinken, je wordt 
gedragen. Ogen open: // ze vliegen af en aan, het fl inke ziekenhuis in / en uit, de 
grootste zwerm goede zielen van de stad.’

P R O M O T I E
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Lans Stroeve

Sterkteleer

Lans Stroeve (1961) is dichter en kunstenaar. 

Bij De Arbeiderspers verschenen eerder de bundels 

Leerling in de tijd (2007) en Olympisch zwemmer 

(2015).

Regels om niet te bezwijken

Poëzie | Omslag Steven van der Gaauw | 

Paperback | 17 x 20,5 cm | 64 pag. | 5 18,99 | ISBN 978 90 295 5213 4 | NUR 306 | 

Reeds verschenen

P O Ë Z I E

‘De poëzie van Lans Stroeve is nooit een-
voudig, maar feilloos in te voelen voor wie 
het leven vreest en omarmt. Intussen blijft 
de eenzaamheid, en lijkt de hang naar 
het absolute bij uitstek gerelateerd aan 
de kunst van het woord, bij Stroeve even 
duister als weergaloos doorschijnend.’ 
– Eppie Dam in Dagblad van het Noorden

‘Dit is volstrekt intelligente poëzie die de 
lezer op het gepaste moment een ware 
uppercut toedient.’ – Nicolas Verscheure 
in Vlaanderen
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Lans Stroeve schrijft in Sterkteleer poëzie op het scherp van de snede over een bedreigd 
lichaam dat behouden blijft dankzij geavanceerd medisch ingrijpen.



De dansvloer is van iedereen is een ode aan de onvolmaakte mens. Maaike de Wolf 
beschrijft een intens grotestadsleven waarin we het allemaal maar net bijeen 
weten te houden. Wat is er nodig om te bestaan, om mens te zijn? Hoe schuren 
onze verwachtingen langs de werkelijkheid? Mark Boog schreef bij toekenning 
van de Hollands Maanblad Beurs voor poëzie: ‘Die combinatie van gretigheid 
en treurnis, van slagroom en afhaalpizza, rijst krachtig en overtuigend op uit de 
poëzie van deze dichter [...] Het gaat zeker niet altijd van een leien dakje, maar 
hier wordt geleefd – met overgave en twijfel.’

P R O M O T I E
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Poëzie | Omslag Herman Houbrechts | 

Paperback | 17 x 20,5 cm | 80 pag. | 5 20,– | ISBN 978 90 295 5007 9 | NUR 306 | 

Verschijnt april 2024
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De schoonheid van het falen

Maaike de Wolf

De dansvloer is van iedereen

Maaike de Wolf is dichter en schrijver van zeer 

kort proza. Ze studeerde aan de School voor Jour-

nalistiek en de Schrijversvakschool Amsterdam. 

Ze publiceerde werk in o.a. Het Liegend Konijn, 

De Gids en Hollands Maandblad.

‘Hier wordt schitterend tekortgeschoten.’ – Juryrapport Hollands Maandblad Beurs

Een sprankelende debuutbundel over het 
verlangen naar autonomie en verbinding, 
verdwijnen en ruimte innemen. Het tragi-
komische is onontkoombaar. 

‘Altijd is er het dubbelleven, de onuitge-
sproken gedachte, de dreiging, het weten. 
Bedrieglijk eenvoudige precisiepoëzie. 
En beloftevol, dat vooral.’ – De Standaard 
der Letteren 

‘Deze gedichten toveren een gepijnigde 
glimlach op het gezicht van de lezer, 
en dat is een niet geringe prestatie.’
– Juryrapport Hollands Maandblad Beurs
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‘Menselijk, intelligent, doordringend. Anneleen Van Offel snijdt met haar zinnen en gedachten door 
de complexiteit van een conflict en toont zo wat het betekent om alsnog een mens te blijven.’ 

– Jeroen Olyslaegers over Hier is alles veilig

‘Van Offel schudt de beelden uit haar pen. Hier is alles veilig is niet alleen schitterend van taal, dit is proza 
dat erg beeldend is, spannend, weinig duiding geeft en toch je zin na zin voortstuwt het verhaal door. 

Een negen en een half.’ – Jan van Mersbergen in De Revisor

Op deze oever is de grond moerassig, vol onderwaterrivieren, een vruchtbaar 
bekken dooraderd met watergeulen. Aan de overkant zie ik twee mensen om-
hoog wandelen vanuit het grasveld, ze laten het kerkhof achter zich. Tussen de 
petrochemie, de transportbedrijven, ratelende hijskranen, grind dat wordt uit-
gestort, stappen ze in een wit busje, vervolgen ze hun weg stroomafwaarts. Ik 
kijk hen even na, voor ik uit het donker stap en naar het bed schuifel, de deken 
omsla en mezelf voel wegzakken.

– Uit: Anneleen Van Offel, De stem van Sulina



Een lied dat van een plek komt die iedereen kent. Hypnotiserend, behekst, dodelijk.
 Terwijl een donkere schaduw over de weerkaarten van Midden-Europa glijdt, 
reist een vrouw langs de oevers van de Donau, van de bron in het Zwarte Woud 
tot de monding in de Zwarte Zee. Welke stemmen stijgen op uit de rivier? His-
torische opgravingen en eeuwenoude verhalen geven richting aan een mentale 
reis: het zelfonderzoek van de schrijver voor ze moeder wordt. 
 In dit vloeibare boek draaien stromingen om elkaar heen tot een verhaal over 
zwervende zielen en de ziel van het zwerven, waarin de lokkende roep van wa-
tergeesten steeds luider klinkt.

Anneleen Van Offel

De stem van Sulina

De Arbeiderspers verwelkomt 
Anneleen Van Offel!

Fictie | Omslag Moker Ontwerp | 

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 224 pag. | 5 22,99 | ISBN 978 90 295 4634 8 | NUR 301 | 

Verschijnt mei 2024

Nieuwe roman van een groot schrijftalent, geschreven met de ritmische en stuwende 
kracht van een wereldrivier.

Anneleen Van Offel (1991) debuteerde met Hier is 

alles veilig. De roman werd warm onthaald door 

pers en publiek, ook in Duitsland. Ze schreef ver-

halen en poëzie voor literaire tijdschriften en gast-

columns voor De Morgen en De Standaard.
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Over Hier is alles veilig:

‘Haar ambitie van nuancezoeker maakt 
ze absoluut waar. Dit doordachte debuut 
verraadt onmiskenbaar compositorisch 
talent.’ – De Morgen

‘Een rauw, lichamelijk relaas over verdriet 
en afscheid dat de complexe verteltech-
nieken en historische schuldvragen niet 
schuwt.’ – HUMO

‘Anneleen Van Offels sensitieve en hoogst 
indrukwekkende roman blijft lang na-
galmen.’ – Bettina Baltschev, Deutsch-
landfunk
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Een plek, wat is dat? Een plek waar dingen zijn gebeurd, vreselijke dingen? Een 
bepaalde plek waarvan de sporen zijn uitgewist of nog steeds worden uitgewist, 
maar die geladen blijft met herinnering, een herinnering die werd begraven zo-
als de lichamen werden begraven, opgevouwen onder geëffende bodems?

– Uit: Jonathan Littell , Een ongemakkelijke plek

b
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Non-fictie | Geïllustreerd | Oorspronkelijke titel Un endroit inconvenient | Vertaling Jeanne Holierhoek | 

Omslag Steven van der Gaauw | Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 320 pag. | 5 26,99 | ISBN 978 90 295 5265 3 | NUR 320 | 

Verschijnt april 2024

In april 2021 reisden auteur Jonathan Littell en fotograaf Antoine d’Agata naar 
Kyiv om onderzoek te doen voor een nieuw boek in opdracht van het Babyn 
Yar Holocaust Memorial Centre. Babi Jar was de plek waar in 1941 meer dan 
33.000 Joden door de nazi’s werden vermoord. Maar voordat het boek voltooid 
kon worden, begon op 24 februari 2022 de Russische invasie van Oekraïne. Het 
werd onmogelijk om alleen over Babi Jar te schrijven. De bezoeken aan Oekra-
ine om overlevenden, soldaten en vrienden te interviewen resulteerden in een 
grimmig bewijs van opeengestapelde verschrikkingen, de echo’s van de ge-
schiedenis en een falend collectief geheugen.

Jonathan Littell /
Antoine d’Agata 

Een ongemakkelijke plek

Oorlog en herinnering in Oekraïne

Een indringende getuigenis in woord en beeld. 

Jonathan Littell werkte voor humanitaire organi-

saties op de Balkan, in Tsjetsjenië, Afghanistan 

en Congo. Hij schreef o.a. De Welwillenden (2008, 

Prix Goncourt), Het droge en het vochtige, Berich-

ten uit Homs en Een oude geschiedenis.

Antoine d’Agata werkt wereldwijd als freelance 

fotograaf en is lid van Magnum Photos. Zijn 

foto’s uit Oekraïne verschenen in o.a Le Monde 

en The New York Times.
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P R O M O T I E

• Interviews en media-aandacht
• Affiches voor de boekhandel
• Onlinecampagne

In zijn mix van literaire non-fictie en foto-
grafie dwingt Een ongemakkelijke plek 
ons onder ogen te zien wat de gevolgen 
zijn als we niet in het reine komen met het 
verleden.

Littell schreef eerder over de massamoord 
in Babi Jar in zijn roemruchte roman De 
Welwillenden.
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Paulo Coelho dacht dat hij alles wat er over de liefde te bedenken valt al had be-
dacht. Tot hij het werk van de negentiende-eeuwse missionaris Henry Drum-
mond las, die hem leerde dat liefde het belangrijkste ingrediënt voor een ge-
lukkig leven is én hoe lief te hebben. Het veranderde zijn leven compleet. In 
zijn vrije bewerking van Drummonds tekst vertelt Coelho hoe de liefde ook ons 
leven kan transformeren: de liefde faalt nooit en het leven zal niet falen zolang 
er liefde is.

Liefde gaat nooit voorbij

Paulo Coelho

De hoogste gave

Paulo Coelho (Rio de Janeiro, 1947) is een van de 

belangrijkste auteurs van deze tijd. Zijn werk is 

in 88 talen vertaald en in 170 landen uitgegeven, 

met meer dan 320 miljoen verkochte exemplaren. 

Zijn bekendste boek is De alchemist.

‘De liefde dwingt iedereen om over gevaarlijk ijs te lopen, vervult ons van 
blijdschap en van angst, maar geeft zin aan alles.’ – Paulo Coelho

Een luxe heruitgave van een internationale 
bestseller (in Duitsland recent meer dan 
50.000 exemplaren verkocht).

Prachtig, inspirerend boek om cadeau te 
geven.
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• Advertentiecampagne
• Onlinecampagne

Fictie | Oorspronkelijke titel O Dom Supremo | Vertaling Piet Janssen | Omslag Bloemendaal & Dekkers | 

Gebonden met stofomslag | 12,5 x 20 cm | 108 pag. | 5 17,50 | ISBN 978 90 295 5257 8 | NUR 302 | 

Verschijnt februari 2024

F I C T I E
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Waar we de liefde vinden, 
is het geluk



De drie duifkes is gebaseerd op de levensverhalen van Van Mieghems grootmoe-
ders, en beschrijft de hechte vriendschap tussen drie sterke vrouwen die zich 
niet laten knechten – een roman vol schwung en levenslust tegen de achter-
grond van de Vlaamse geschiedenis, geschreven in een gulzige, beeldende taal. 
 De roman werd lovend ontvangen door pers en publiek – er zijn ruim 20.000 
exemplaren verkocht.

Hilde Van Mieghem

De drie duifkes

Paperbackeditie van een bejubeld 
romandebuut

Fictie | Omslag Jan van Zomeren | 

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 408 pag. | 5 22,50 | ISBN 978 90 295 5256 1 | NUR 301 | 

Verschijnt december 2023

‘Van Mieghem schrijft zoals ze is: met veel emotie en empathie, strijdvaardig 
en met het hart op de juiste plaats.’ – De Morgen

Hilde Van Mieghem (1958) is een schrijver en 

internationaal gelauwerde actrice, regisseur, 

scenariste, documentairemaker en columniste bij 

De Morgen. Voor haar films en scenario’s ontving 

ze wereldwijd nominaties en prijzen. Momenteel 

schrijft ze aan haar tweede roman.
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• Onlinecampagne

‘Van Mieghem is een geboren verteller. 
Zoals ze praat, schrijft ze: met passie, met 
vuur. Ze trekt alle registers open: er zit 
veel tragiek en onderdrukking in het leven 
van Madeleine, Tine en Juliet, maar ook 
veel levenslust en sensualiteit. Als lezer 
krijg je het ene moment een stomp in de 
maag, dan weer word je diep ontroerd.’ 
– Het Laatste Nieuws

‘Er blijkt nog maar eens wat voor een 
rasvertelster ze is.’ – Dag Allemaal
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Lucia en Giacomo Casanova leren elkaar kennen op een feest nabij Venetië, 
worden verliefd en beloven elkaar eeuwige trouw. Snel daarna verdwijnt Lucia 
zonder een woord uit Casanova’s leven. Vele jaren later ontmoeten ze elkaar bij 
toeval opnieuw in een Amsterdamse schouwburg, maar zonder dat hij haar her-
kent. 

P R O M O T I E

• Samenwerking met filmproducent
• Radiocampagne
• Onlinecampagne
• Affiches voor de boekhandel 

Arthur Japin

Een schitterend gebrek

Arthur Japin behoort al decennia tot de belang-

rijkste Nederlandstalige auteurs. Zijn werk is 

wereldwijd vertaald en veelvuldig bekroond. 

In de Hebban 1000 is hij met zeven titels de meest 

genoteerde schrijver. Zijn laatste roman, Wat 

stilte wil, is genomineerd voor de NS Publieks-

prijs 2023.

Filmeditie van een meesterwerk 
uit het œuvre van Arthur Japin

Fictie | Geïllustreerd | Omslag Nico Richter |

Paperback | 13,5 x 21,5 cm | 256 pag. | 5 20,– | ISBN 978 90 295 5259 2 | NUR 301 | 

Verschijnt februari 2024

F I C T I E

Filmeditie ter gelegenheid van de release 
(februari 2024) van A Beautiful Imperfecti-
on/Een schitterend gebrek, naar de met de 
Libris Literatuur Prijs bekroonde roman 
van Arthur Japin. 

Met een voorwoord van Arthur Japin over 
de ontstaansgeschiedenis van de film: 
begonnen bij Stephen Fry, jarenlang ont-
wikkeld door Erwin Olaf en uiteindelijk 
geregisseerd door Michiel van Erp. 

Met fotokatern met beelden uit de film.
Een van de grote succesromans van Arthur Japin: 70 drukken en meer dan 500.000 
exemplaren verkocht.
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‘Een superieur literair machtsvertoon.’ – NRC

‘Een roman waarin alles klopt, die gaaf is als een klassiek gedicht.’ – De Groene Amsterdammer 



Januari 2024

Simone Atangana Bekono • Marshmallow

József Debreczeni • Het koude crematorium

Maria Kager • De buitengewoon geslaagde opvoeding 

van Frida Wolf

Hester Knibbe • Binnen in de aarde is een berg

Robert Menasse • De uitbreiding

Geerten Meijsing • Het gewicht van woorden

Estrella Montoya • Hormonen en vrouwen

Februari 2024

Margaret Atwood • Veertien dagen

Paulo Coelho • De hoogste gave

Pyun Hye-young • Het gat

Arthur Japin • Een schitterend gebrek

Cyrille Offermans • Een koord boven de afgrond

Sylvain Tesson • Wit

Maart 2024

Guido van Heulendonk • De kroon met twee pieken

Christiaan Weijts • De goddelijke comedyclub

April 2024

José Henrique  Bortoluci • Wat van mij is

Albert Camus • Laatste cahiers 1951-1959

Jonathan Littell /Antoine d’Agata • Een ongemakke-

lijke plek

Karl Alfred Loeser • Requiem

Bart Moeyaert • Een ander leven

Maaike de Wolf • De dansvloer is van iedereen

Mei 2024

Grace Blakeley • Aasgierkapitalisme

Bahareh Goodarzi • Baren buiten de box

Patrick Joyce • Boerencultuur

Paul Moeyes • Strijdtonelen

Anneleen Van Offel • De stem van Sulina

Björn Soenens • De laatste walvis

Christophe Vekeman • Tot God

Cathelijne Verboeket-Crul • Het leven loslaten

Onder voorbehoud

Verschijningsoverzicht
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Uitgeverij De Arbeiderspers
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam

020-76 07 210
info@arbeiderspers.nl
www.arbeiderspers.nl

Uitgever
Elik Lettinga

e.lettinga@singeluitgeverijen.nl

Vertegenwoordigers
Nandi Penning
06 152 395 60

n.penning@singeluitgeverijen.nl

Willem Verduijn
06 506 851 97

w.verduijn@singeluitgeverijen.nl

Verkoop binnendienst
020-76 07 222

verkoop@singeluitgeverijen.nl

Manager marketing
Nienke Faber
020-76 07 223

n.faber@singeluitgeverijen.nl

Manager sales
Jesse Hoek

020-76 07 210
j.hoek@singeluitgeverijen.nl

Publiciteit en marketing
Nina Wolff

06 15 66 47 59
n.wolff@singeluitgeverijen.nl

Lisa Vendrik
06 25 31 45 59

l.vendrik@singeluitgeverijen.nl

Aanvragen recensie-exemplaren 
& beeldmateriaal

publiciteit@arbeiderspers.nl

Verkoop en marketing Vlaanderen
L&M Books

Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen

www.lmbooks.be

Marc Grossen
marc@lmbooks.be

+32 472 98 01 02

Ilse Schollaert
ilse@lmbooks.be
+32 474 34 81 07 

Pers en promotie Vlaanderen
Inge Janssens

inge@lmbooks.be
+32 497 42 14 42

Wijzigingen van bibliografi sche gegevens
 zijn voorbehouden.

Ontwerp Bram van Baal

Als publisher-at-large brengt Robbert Ammerlaan titels 
uit bij De Arbeiderspers onder de naam Het Getij.

De Arbeiderspers maakt deel uit van 
Singel Uitgeverijen
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