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Mariëlle Selser (1977) studeerde Nederlandse taal- en  
letterkunde. In haar studententijd schreef ze in de reeks 
Leidse Verhalen een korte biografie over François Haver -
Schmidt/Piet Paaltjens. Ze werkte vijftien jaar bij de Rijks-
overheid als trainee, communicatieadviseur, projectleider 
en (haar laatste klus) algemeen secretaris & penvoerder 
van het Deltaprogramma. 

‘Geschiedschrijving is niet alleen monnikenwerk achteraf, 
het is ook actieve beïnvloeding vooraf. De toekomst over-
komt ons niet, die maken we zelf, met elkaar. Soms sta je 
daarbij aan het roer. Stap je een verhaal in dat je van jongs 
af kent en dat helder is. Zoals: de eeuwenlange strijd van 
Nederland tegen het water. Met duidelijke markerings-
punten en deeletappes. Andere keren beland je, tegen wil 
en dank, midden in een rommelige geschiedenis waar  
je niets van af wist en geen touw aan vast kunt knopen  
– zoals wanneer je ziek wordt met een onduidelijke  
diagnose en zonder behandelplan.’ (Uit: Landziek) 



1 april 2011. Een nachtelijke fietstocht van Haagse 
kroeg naar huis. Het is dezelfde route die Mariëlle 
Selser dagelijks aflegt van en naar haar werk als 
rijksambtenaar. Alleen lijkt er nu geen einde aan te 
komen. Het is alsof ze iets onmogelijks van haar  
lichaam vraagt. Wat is er aan de hand?  

Op basis van alle mogelijke bronnen, zowel per-
soonlijke als medische, wetenschappelijke en parle-
mentaire, reconstrueert ze in Landziek haar verhaal. 
Hoe kan ze woorden vinden nu de dagelijkse taal  
niet langer toereikend is en haar hersenen het laten 
afweten? Hoe werkt haar ziekte door in haar vriend-
schappen en in haar werk? En hoe om te gaan  
met de tussentijd (maar is het wel tussentijd?), die 
parallelle wereld waar andere regels gelden en alles 
onzeker is? 

Water speelt aanvankelijk een centrale rol in haar 
leven. Professioneel, als schrijver van het Delta -
programma dat Nederland moet behoeden voor 
overstromingen door klimaatverandering. En privé, 
in haar zeilreizen die uitwaaieren tot Ithaka en  
Martinique. Maar haar ziekte dringt het water steeds 
verder naar de achtergrond. Uiteindelijk is de reis 
vanuit haar kamer op zoek naar de oorzaak, de  
geschiedenis en de behandeling van haar ziekte  
minstens zo fascinerend en duizelingwekkend. Uit 
alle macht probeert ze de feiten boven tafel te krij-
gen. Maar hoe onderscheid je feit van fictie als de  
wetenschap dwaalt en de overheid in gebreke blijft?  
Landziek is een verwoede poging tot het doorbreken 
van stilte, niet alleen voor zichzelf maar voor miljoe-
nen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Mariëlle Selser 

Landziek 
Een medische geschiedenis 

querido fosfor 
Literaire non-fictie / Paperback / 13,5 x 21,5 cm / 
352 bladzijden / € 24,99 / Verschijning februari 
2024 / isbn 978 90 214 8267 5 / nur 320 /  
Omslag Barbara van Ruyven

Landziek is niet alleen een aangrijpende ziektegeschiedenis  
en felle aanklacht, maar ook een beklemmende  

zoektocht naar vaste grond
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 De nieuwe  
Westerman 

‘nordkapp 3  km. De pijl op het verkeersbord geeft rechtdoor 
aan. Hoewel het de eerste week van mei is, gaat de Noordkaap 
bedekt onder grote, aaneengesloten plakken ijs. Alles glooit, 
alles is wit. Er steken rendieren over, sommige met een kalf. 
De dieren drinken van het smeltwater dat in stroompjes over 
het asfalt gutst. Ze tillen hun gewei omhoog en kijken je aan 
alsof ze je iets te vertellen hebben. ‘Wat?’ ben je geneigd te  
gebaren.  (Uit: Zeven dieren bijten terug)



‘Frank Westerman betovert de lezer met zijn fascinerende ge-
dachtesprongen, zijn mengeling van wetenschap, geschiedenis, 
reizen en herinneringen. Rondom zeven bijzondere dieren  
van het hoge noorden heeft hij een uniek nieuw literair genre 
geschapen: zooproza, zoals hij het zelf noemt.’ Louise Fresco

Een beestenboek met 
een bijtende urgentie 



Frank Westerman (1964) verwierf grote bekendheid 
met De graanrepubliek, Ingenieurs van de ziel, El Negro en ik 
(bekroond met De Gouden Uil), Ararat, Stikvallei, Een woord 
een woord (bekroond met zowel de Brusseprijs als de  
Bob den Uyl-prijs) en recentelijk De kosmische komedie en 
Te waar om mooi te zijn. Zijn werk verschijnt in zeventien 
talen.

De pers over eerder werk van Frank Westerman: 
‘Frank Westerman heeft een gouden pen, een verbluf-
fende historische verbeelding en een ijzersterk motto: 
“Stoppen met vertellen verandert de wereld ten kwade.”’ 
nrc  Handelsblad 
‘De naam Frank Westerman staat voor een nieuw soort  
literatuur.’ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
‘Zijn gretige nieuwsgierigheid slaat rechtstreeks over op 
de lezer.’ De Groene Amsterdammer 
‘Westerman is een meesterverteller die zijn lezer met 
thrillereffecten in zijn ban houdt.’ Die Zeit 
‘Frank Westerman schrijft non-fictie met de pen en de 
bravoure van een groot romanschrijver.’ De Standaard 



Wie de bewoonde wereld verlaat, krijgt oog voor  
de dieren. Op reis noordwaarts in het kielzog van 
Willem Barentsz ontmoet Frank Westerman zeven 
magnifieke beesten: de lemming, de narwal, de  
paling, de ijsbeer, de rotgans, het rendier en de  
koningskrab. Terwijl wij de temperatuur op aarde  
opvoeren, houden zij ons een spiegel voor. Met z’n  
zevenen drukken ze ons met de neus op de feiten.  
De inzet is hoog: wat kunnen wij van deze dieren  
opsteken? 

In Zeven dieren bijten terug zijn de Hollandse ijs-
zeeverkenners van de zestiende eeuw de randfiguren. 
Hun overwintering in het Behouden Huys op Nova 
Zembla is het decor van een boek over leven en dood 
in de eenentwintigste eeuw. In een sprankelende stijl 
waaiert dit reisverslag uit van Texel en Terschelling 
tot voorbij de Noordkaap. Onderweg raakt de lezer 
gebiologeerd door de overlevingskunst en de doods-
strijd van zeven pooldieren. Hun lot blijkt onlos -
makelijk verbonden met het bestaan op onze eigen 
breedtegraad. 

Zeven dieren bijten terug is een eigentijds bestia-
rium: een beestenboek met een bijtende urgentie.

Frank Westerman 

Zeven dieren bijten terug 

querido fosfor 
Literaire non-fictie / Eenmalig gebonden met 
stofomslag / Geïllustreerd met kaar ten / 13,5 x 
21,5 cm / 288 bladzijden / € 24,99 / Verschijning 
mei 2024 / isbn 978 90 214 3703 3 / nur 320 / 
Omslag Barbara van Ruyven / Omslagbeeld 
Dmitry Kokh

Een fabelachtige reis in het kielzog van Willem Barentsz  
met een torenhoge inzet: wat zeven pooldieren ons te  

zeggen hebben over het hier en nu
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Jan van der Putten (1941) studeerde klassieke letteren, 
eerst in Leiden en later in Parijs, waar hij in mei 1968  
correspondent werd van het dagblad De Tijd. Daarna was 
hij correspondent van onder andere nrc  Handelsblad, de 
Volkskrant en De Groene Amsterdammer in Latijns-Amerika, 
Italië, China en Israël, waarover hij zeventien boeken 
schreef. Sinds 2003 schrijft hij vooral over China en Israël, 
de laatste jaren voor De Groene Amsterdammer, Argus en  
de opiniepagina van nrc . 

De pers over eerder werk van Jan van der Putten: 
‘Een levendig boek met veel impressies en humor.’  
Nederlands Dagblad over Van onze correspondent 
‘Een schat aan informatie en kennis.’ de Volkskrant over  
Verbijsterend China 
‘Van der Putten blijft ver van politiek gebabbel, en dat 
maakt zijn verhaal niet alleen geloofwaardig, maar ook  
een plezier om te lezen.’ Trouw over China, wereldleider? 
‘In heldere taal, onderbouwd met talloze voorbeelden, 
trekt de schrijver ons in het geopolitieke spel van twee 
wereldmachten.’ nrc  Handelsblad over Botsende super-
machten



Sinds Jan van der Putten in mei 1968 in Parijs de  
buitenlandjournalistiek in rolde, is hij als corres -
pondent van crisis naar crisis gerend. Overal waar 
hij kwam, werden hoge verwachtingen gekoesterd 
over betere, menswaardiger tijden, en overal sloegen 
generaals of politici alle hoop meedogenloos de 
bodem in.  

Nu het tijdperk dat na de Tweede Wereldoorlog 
begon is uitgelopen op een wereldcrisis, kijkt Van der 
Putten terug op de grote, vaak tragische gebeurtenis-
sen waarvan hij op drie continenten ooggetuige en 
soms bijna het dodelijk slachtoffer is geweest. Aan de 
hand van zijn persoonlijke ervaringen in Frankrijk, 
Chili, Argentinië, Midden-Amerika, Israël en China 
vertelt hij het grotere verhaal, dat vaak van een  
verrassende actualiteit blijkt te zijn. Met een kritisch 
oog bekijkt hij zijn jongere zelf en gaat hij na waarom 
de illusies van de dromers en revolutionairen van 
toen zijn stukgelopen. Dat doet hij in de hoop, of de 
illusie, dat in het nieuwe tijdperk niet dezelfde fouten 
zullen worden gemaakt. 

Jan van der Putten 

Tijd van illusies 
Mijn kleine geschiedenis van de wereld

Literaire non-fictie / Paperback / 13,5 x 21,5 cm / 
464 bladzijden / € 28,99 / Verschijning mei 2024 / 
isbn 978 90 214 7549 3 / nur 320 / Omslag  
Brigitte Slangen / Omslagfoto Bruno Barbey/ 
Magnum Photos

Scherpzinnige memoires van een journalist die al ruim  
een halve eeuw vol vuur verslag doet van opstanden, coups 

en crises – en die, op het huidige keerpunt in de wereld -
geschiedenis, weigert te stoppen met schrijven
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UITERST VERTROUWELIJK   bevat bijdragen van  
Constant Hijzen, Margaret Diekhuis,  
Rowin Jansen, Ben de Jong, Bart Jacobs, 
Florentijn van Kampen, Laura Brinkhorst, 
Annelies Visser, Alex Claver, Bob de 
Graaff, Eleni Braat, Daan Groot, Ingmar 
Westerman, Erik Elgersma, Dennis Bos, 
Adriaan van Veldhuizen, Michael Kowalski 
en Beatrice de Graaf.



Vlak voor de Eerste Wereldoorlog werden in Neder-
land geheime diensten opgericht. Ze verzamelden 
informatie over de dreiging die uitging van het 
Duitse Keizerrijk en Oostenrijk-Hongarije. De rol en 
de zichtbaarheid van die inlichtingen- en veiligheids-
diensten is sindsdien geleidelijk gegroeid, bijvoor-
beeld bij het tegengaan van economische of militaire 
spionage, het voorkomen van terroristische aanslagen 
en het beletten van buitenlandse inmenging in de 
Nederlandse samenleving. 

Over de vroege jaren van de diensten is nog weinig 
bekend. Daarom is het van historisch belang dat  
de aivd onlangs een intern rapport over de Neder-
landse geheime diensten in de periode 1912-1947 
heeft vrijgegeven. Die geschiedenis is geschreven 
door een insider, M. de Meijer: zijn werkgever, de 
toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst, wilde 
niet dat de verhalen uit die tijd verloren zouden gaan. 
De Meijer kon zich deels baseren op documenten  
die hij na de Duitse inval in zijn achtertuin had be-
graven. Het rapport geeft een zeldzame inkijk in de 
geschiedenis van de geheime diensten tot en met de 
Tweede Wereldoorlog. 

In Uiterst vertrouwelijk gebruiken diverse experts 
de geschiedschrijving van De Meijer om te reflecteren 
op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zij werpen 
licht op de wereld die De Meijer beschrijft en verbin-
den die met huidige ontwikkelingen. Wat waren de 
vijandbeelden van Nederlanders? Hoe zijn de taken 
van geheime diensten veranderd? En hoe verhouden 
ze zich tot de democratische rechtsstaat? Dit boek 
laat zien hoe het eenvoudige documentatiewerk van 
enkele militairen uitgroeide tot professionele organi-
saties waar duizenden mensen werken.

Uiterst vertrouwelijk 
Achter de schermen van de Nederlandse geheime diensten 

Onder redactie van Constant Hijzen, Bart Jacobs,  

Rowin Jansen en Florentijn van Kampen 

Non-fictie / Paperback / 13,5 x 21,5 cm /  
288 bladzijden / € 23,50 / Verschijning april 2024 / 
isbn 978 90 214 8963 6 / nur 600, 680 / Omslag 
Barbara van Ruijven / Omslagbeeld Imageselect/ 
Petra Höher-Horak

Een onthullend boek waarin experts nieuw licht werpen op de  
ontwikkeling van de geheime diensten in Nederland, aan de hand  
van een onlangs door de aivd vrijgegeven vertrouwelijk rapport 
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Frans Blom (1968) promoveerde op het werk van Constan-
tijn Huygens en doceert historische literatuur aan de  
Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert nationaal en 
internationaal over de geschiedenis van Amsterdam als 
creatieve stad in een Europese context. Enkele jaren geleden 
bracht hij het tot dan toe onontgonnen archief van Emil  
Pimentel, geschonken door diens kinderen vanuit Tel Aviv, 
onder bij de Bijzondere Collecties van de UvA.

Vivian Beekman (1997) is letterkundige en studeerde af  
op een scriptie over Emil Pimentel in de context van de  
detentiekampen op Cyprus. Momenteel werkt ze als  
onderzoeksmedewerker en docent-assistent aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. 
 
 



Frans Blom en Vivian Beekman 

Het land achter de zee 
Migranten na de Holocaust in detentiekampen op Cyprus 

De reis van Emil Pimentel

Literaire non-fictie / Paperback / geïllustreerd / 
13,5 x 21,5 cm / 352 bladzijden / € 24,99 / Ver-
schijning april 2024 / isbn  978 90 214 8944 5 / 
nur 320 / Omslag Brigitte Slangen / Omslag-
beeld jdc Archives

Een onbekende inktzwarte bladzijde uit de  
naoorlogse Europese geschiedenis
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Het land achter de zee vertelt het verhaal van de mi-
gratie en detentie van Holocaust-overlevenden vlak 
na de Tweede Wereldoorlog. In overvolle schepen 
vertrokken tienduizenden Joden naar Palestina, des-
tijds nog Brits mandaatgebied. Bestempeld als ille-
gale migranten werden velen vlak voor de Palestijnse 
kust onderschept door Britse oorlogsschepen. De  
migratie strandde in detentiekampen op het eiland 
Cyprus. Over die geschiedenis was wel iets bekend, 
maar er ontbrak een belangrijk onderdeel: ooggetui-
genverslagen. Hoe was het voor deze Joden om na de 
oorlog weer (of alsnog) jarenlang achter prikkeldraad 
te worden opgesloten? 

De Amsterdammer Emil Pimentel (1923-1988) zat 
als twintiger twee jaar gevangen op Cyprus. Waarom 
hij uit Europa vertrok, hoe zijn schip werd onder-
schept en wat hij in het kamp doorstond, legde hij 
vast in – nooit gepubliceerde – dagboeken, gedichten 
en korte verhalen. Emil was een schrijver zonder  
publiek, die in de Holocaust veel kwijtraakte en in de 
literatuur vergeefs probeerde een thuis te vinden. 
Zijn archief, dat door zijn familie enkele jaren geleden 
naar Nederland is gebracht, bleek het ontbrekende 
puzzelstuk te vormen: het stelde Frans Blom en  
Vivian Beekman in staat om de geschiedenis van de 
migratie en de interneringskampen van binnenuit te 
reconstrueren. In Het land achter de zee vertellen zij 
het aangrijpende verhaal van Emil, die op Cyprus 
een bijzondere liefde vond – maar er het geloof in de 
mensheid definitief verloor. 
 
 

 



Johan Huizinga (1872-1945) was historicus. Al op tweeën-
dertigjarige leeftijd werd hij hoogleraar geschiedenis  
in Groningen, tien jaar later in Leiden. Als hoogleraar,  
redacteur van De Gids en voorzitter van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen bekleedde hij een voor-
aanstaande positie in het interbellum. Zijn historische 
werken worden wereldwijd nog steeds vertaald, gedrukt 
en gelezen. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen (1919) wedijvert 
in belang met Homo ludens (1938). En zijn Erasmus (1924)  
en In de schaduwen van morgen (1935) doorstaan moeiteloos 
de vergelijking met modernere studies.

Over Homo ludens: 
‘Huizinga’s briljante uitwerking van de functie van spel  
[…] heeft het denken van vernieuwende Britse en Ameri-
kaanse cultuurhistorici ingrijpend beïnvloed.’ Lisa Jardine 
(1944-2015), historica 
‘Homo ludens is precies wat het belooft te zijn: een studie 
van het spelelement in de cultuur. “Cultuur” omvat hierbij 
oosterse, oude, middeleeuwse en moderne geschiedenis; 
“spel” omvat niet alleen spelstrategieën in de filosofie, de 
oorlogvoering, het recht, de literatuur en de kunst, maar 
ook het spelen in de kindertijd en het volwassen leven.’ 
Rosalie L. Colie (1924-1972), hoogleraar vergelijkende  
literatuurwetenschap 
‘Niemand die zich overgeeft aan de betovering van deze 
grote man kan de persoonlijke betrokkenheid in bijna alles 
wat Huizinga schreef over het hoofd zien.’ Ernst Gombrich 
(1909-2001), kunsthistoricus



Met zijn Homo ludens verwierf Johan Huizinga 
(1872-1945) zich wereldwijd een naam als cultuur -
filosoof. In een gedurfd en tegelijkertijd afgewogen 
betoog zette hij uiteen hoe alle cultuur ontstaat in 
spel en als spel. Tot de oorsprong van het spel  
herleidde hij alle wereldculturen, zowel vanuit de 
volkenkunde als de godsdienstwetenschap, de taal-
wetenschap en de cultuurgeschiedenis. Al zijn on -
gelooflijke kennis en belezenheid balde hij samen in 
dit boek uit 1938, dat al snel internationaal erkenning 
als klassieker kreeg. 

Huizinga-kenner Anton van der Lem ontsluit 
Homo ludens (‘spelende mens’) voor een breed  
publiek door middel van meer dan honderd afbeel-
dingen in kleur en deskundige toelichtingen, zoals 
hij dat eerder deed met Huizinga’s Herfsttij der  
middeleeuwen. Deze eerste serieuze heruitgave in 
hedendaags Nederlands sinds jaren bevat boven-
dien diverse tekeningen en citaten uit tot nu toe  
onbekende brieven van Huizinga. 

Johan Huizinga 

Homo ludens 
Bezorgd door Anton van der Lem

Literaire non-fictie / Paperback met  
flappen /   Geïllustreerd met meer dan 100  
afbeeldingen in kleur / 13,5 x 21,5 cm / 352 
bladzijden / € 29,99 / Verschijning maart  
2024 / isbn 978 90 214 8942 1 /  nur 320 / 
Omslag Brigitte Slangen / Omslag tekening 
Johan Huizinga

‘Homo ludens behoort tot de zeldzame boeken die in staat  
zijn je blik op de wereld en de mensheid blijvend te veranderen.’  

René van Stipriaan, winnaar van de Nederlandse Biografieprijs 2022  
en de Libris Geschiedenis Prijs 2022
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